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zondag 3 
augustus 
10:00 u. 

Extra-wandelen rond thema 
‘Torens’: Onze-Lieve-
Vrouwetoren, Antwerpen 

Uitbundig 

 

Je ziet hem al van verre staan – en daarvoor 
dient hij ook: een oriëntatiepunt en signaalmast. 
Je hoort hem ook met zijn luiklokken en 
beiaardmuziek. Elke Antwerpenaar is fier op de 
hoogste gotische toren van de Lage landen en 
artistiek gezien hét hoogtepunt onder de 
gotische torens. 
Het bouwwerk combineert stabiliteit en 
esthetiek; steeds hoger vertoont het immense 
bouwvolume luchtige doorkijken waardoor de 
zware materie, naarmate de toren dichter de 
Hemel aanwijst, ook luchtiger, speelser en 
decoratiever wordt. Voor de fijne decoratie van 
de gotische stijl is ‘stenen kantwerk’ dan ook een 
veelzeggende poëtische omschrijving. 
Ben je klaar voor de trappen? Begin maar te 
tellen: bij 80 (13 meter) kom je in de kamer van 
de klokkenluiders. 
Aan trap 176, we zijn nu op 28 meter, kan je het 
tegengewicht van het uurwerk tegenkomen 
Eindelijk kom je onder de klokken, op 44 meter, 
trap 274, meer dan halfweg. 
Vanop deze gaanderij achter de wijzerplaten, op 
65,5 m, na 383 trappen, heb je het beste uitzicht 
over de stad. 
Op de 515e trede beëindigen we onze 
toeristische toer; we staan nu op een hoogte van 
90,4 m.  
De volgende 100-tal trappen zijn alleen voor 
professionelen! (*) 

Praktisch: zondag 3 augustus, 10:00 u. 10 uur aan Stadhuis, Grote Markt, 2000 Antwerpen. 
Reservatie bij Dirk Vermeiren, 0474 715 814, mortselberchem.davidsfonds.be. Beperkt aantal 
deelnemers, exclusief voor leden. Bijdrage: €16, betaling BE62 9734 4629 9761 DF Mortsel-
Berchem, mededeling ‘OLV’. Bezoek duurt 2 uur en omvat de beklimming van 515 trappen. 
(*) Tekst: Toerismepastoraal TOPA vzw (brochure in voorbereiding) 
 


