
Naar de tuinen van Hex
Davidsfonds Herk-de-Stad op kasteelbezoek in Heers

Donderdag 20 juni 2024  
Aanvang rondleiding: 15.45 uur

Je kunt rechtstreeks naar het kasteel rijden (Hoogstraat 1, 3870 Heers), maar carpoolen kan ook. We 
vertrekken dan STIPT om 15.00 u. aan de Driespoortweg, bij het Herkse kerkhof. Daar organiseren 
we zo goed mogelijk de verdeling over de auto’s.

Het aantal deelnemers is beperkt tot maximaal 35. Inschrijven kan tot 30 mei via 
davidsfondshds@gmail.com. Je inschrijving is pas geldig na betaling van 15 € (leden DF) of 18 €. Je betaalt 
via overschrijving naar rekening BE23 0682 1145 6791 t.n.v. Davidsfonds Herk-de-Stad.

Na onze geleide wandeling doorheen het kasteeldomein kan je desgewenst de dag afsluiten op een 
plaatselijk terras.



Het kasteel benoemt zichzelf met de oude schrijfwijze ‘Hex’, maar het ligt intussen in de Heerse 
deelgemeente ‘Heks’ waarvan de naam op de normale hedendaagse wijze wordt gespeld.

Het classicistische bouwwerk werd tussen 1770 en 1783 opgetrokken voor de toenmalige prins-bisschop 
van Luik, de Rijnlandse edelman Karl-Franz Reichsgraf von Velbrück. Luikenaar Etienne Fayen, die ook 
meewerkte aan de voltooiing van het stadhuis van Sint-Truiden, was Velbrücks architect.

Als liefhebber van de natuur koos prins-bisschop Velbrück deze plek uit in het licht heuvelende 
Haspengouwse landschap om er zijn zomerverblijf en lusthof te bouwen. Hij liet er meteen ook een Chinese
tuin, een rozentuin en een groentetuin aanleggen. Later werd het kasteel verfraaid met een van de eerste 
landschapsparken op het Europese vasteland, geïnspireerd door de Engelse tuinarchitectuur uit die tijd. Het
domein is nu bezit van de adellijke familie d’Ursel.

Kasteel Hex is wijdvermaard om zijn rozencollectie. Die omvat naar schatting 1 400 planten, behorend tot 
wellicht 500 verschillende soorten. Sommige dateren nog uit de 18de eeuw en het zijn vermoedelijk de 
oudste nog levende rozen in ons land. De rozencollectie is intussen het handelsmerk van het kasteel 
geworden; ze wordt nauwgezet onderhouden en bovendien voortdurend aangevuld. En voor wie dat niet 
zou weten: op 20 juni zijn we volop in de rozentijd!

Behalve die Engelse tuin uit het eind van de 18de eeuw zijn er ook nog een Franse tuin, een Chinese tuin en
een moestuin. Die laatste is een echte ‘wermeshof’, zoals men dat in het Limburgse zuiden noemt. De 
groentetuin dateert ook al van omstreeks 1790 en hij is in zijn oorspronkelijke staat nu haast 235 jaar in 
gebruik. Nabij de moestuin is nog steeds een zogenaamde ‘ijskelder’ te vinden, een van de weinige die nog 
echt in dienst zijn.

Indien u deze aankondigingen van Davidsfonds liever niet meer ontvangt,
stuur dan een mailtje. Wij schrappen u meteen uit onze adressenlijst.


