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DINSDAG 8 JULI

FILM
HOLY ROSITA

i.s.m. Cinema M

Rosita is een goedlachse,
graag geziene vrouw met
een vurige kinderwens. De
mensen rondom haar vinden
dat onverantwoord omdat
ze amper voor zichzelf kan
zorgen. Wanneer het Rosita
dan toch lukt om zwanger
te worden, kiest ze ervoor
haar zwangerschap geheim
te houden.

Holy Rosita is het langspeel-
debuut van Belgisch regis-
seur Wannes Destoop (Alba-
tros). Met zijn film geeft hij
een stem aan iemand die in
de maatschappij minder snel
aan het woord komt. De film
rust vrijwel volledig op de
schouders van natuurtalent
Daphne Agten die haar veel-
eisende hoofdrol uitmuntend
vertolkt.

Het is een warme, bedrieglijk
simpele film die het belang
van zorgen - voor een kind,
maar ook voor elkaar - in de
verf zet.

Mark Liebrecht Schouwburg
Heilig-Kruisstraat 16

om 16.00 en om 20.15 uur
Gratis, inschrijven niet nodig

WOENSDAG 9 JULI

MUZIEK

BARBARA DEX
Het beste uit 30 jaar

Barbara Dex is een geves-
tigde naam in de showbusi-
ness. Met haar betoverende
stem en muzikale veelzijdig-
heid weet ze elke song over-
tuigend te brengen. Voeg
daar haar podiumprésence
aan toe, en je hebt een ar-
tiest die elk publiek weet te
betoveren.

Deze zomer brengt ze het
beste uit meer dan 30 jaar
op de planken, ze duikt in
haar 13 albums en zingt Ne-
derlandstalige songs. Coun-
tryrock, ingetogen nummers,
covers, ... het optreden zal
een weloverwogen en diver-
se playlist hebben.

Aangezien Barbara deel-
neemt aan het elfde seizoen
van Liefde voor Muziek, zal
ze, als kers op de taart, met
veel verve nummers van haar
collega-deelnemers voor het
eerst live brengen.

Barbara wordt begeleid door
een liveband met 4 muzikan-
ten.

Mark Liebrecht Schouwburg
Heilig-Kruisstraat 16

om 16.00 en om 20.15 uur

5 euro / 1 euro met kansen-
tarief UiTpas

via tickets.mortsel.be

VRIJDAG 11 JULI

LEZING
PIETER SERRIEN

Geuzen in de lage landen

In de Lage Landen van de
zestiende eeuw kwam een
bonte groep rebellen in op-
stand. Ze noemden zich geu-
zen en streden tegen de ka-
tholieke onderdrukking, het
Spaanse bewind en de be-
houdsgezinde regering. Wat
volgde was een jarenlange
spiraal van geweld wat re-
sulteerde in religieus geweld
tussen katholieken en pro-
testanten, een bloedige bur-
geroorlog, de revolutie van
de Lage Landen, de stichting
van calvinistische stadsrepu-
blicken en de uiteindelijke
breuk tussen noord en zuid,
het latere Nederland en Bel-
gié.

Pieter Serrien neemt zijn le-
zers mee naar een cruciale
episode uit de geschiedenis
van de Lage Landen. In zijn
gekende stijl vertelt hij aan
de hand van persoonlijke
verhalen en aangrijpende
getuigenissen het vergeten
verhaal van de geuzen.

Zaal 't Parkske
Edegemsestraat

om 19.30 uur met
aansluitend receptie

Gratis, inschrijven verplicht
via tickets.mortsel.be



