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 Donderdag 13 nov 2025 om 20 u. 
 

23ste Nacht van de geschiedenis 

 

Napoleon, de mens achter de keizer 
- 

Lezing door Geert Gruyaert 
 
Er bestaat geen twijfel over dat iedereen weet wie Napoleon is ! Hij is 
geboren in Ajaccio, Corsica 15 aug 1769 en stierf in  Longwood, St-
Helena 5 mei 1821.  
Maar kennen wij deze intrigerende persoon echt wel door en door ?  

Wat was hij eigenlijk als mens : zijn karakter, zijn sociale omgang, zijn ego...?  
Er wordt gezocht naar de menselijke kant achter deze figuur, als kind bekend als Nabulio.  
De spreker belicht zijn eerste levensjaren op Corsica, zijn opvoeding en zijn opleidingen, maar 
ook de rol van de vrouwen in zijn leven: 2 echtgenotes, maîtresses, 3 zussen en ook dochters.  
Kon hij feesten ? Welke was zijn lievelingsmuziek ? Wie waren “Les Merveilleuses” ?  
 
Van Consul tot Keizer, de Code Civil en dan nog oorlog voeren... Hoe vulde hij zijn dagen op 
het eiland Elba ? En waarom stort hij zichzelf in de afgrond tijdens zijn laatste 100 dagen in 
1815 ? Ver weg op Sint-Helena sterft hij op amper 51-jarige leeftijd...Vermoord ?  
En wie waren dan Napoleon II en III ?  
Deze Napoleon I is weliswaar al lang geleden overleden maar toch spelen zijn beslissingen tot 
op vandaag nog een belangrijke rol in onze samenleving. 
 
Spreker Geert Gruyaert is reisleider en stadsgids in Brugge en gids voor West-Vlaanderen, het 
Brugse Ommeland en Beernem. Hij geeft opleiding aan gidsen hedendaagse architectuur VAI 
en aan gidsen voor personen met een beperking. Hij is medeoprichter van de gidsenvereniging 
S-wan vzw in Brugge. Als erfgoedadept heeft hij 
meerdere publicaties op zijn naam. 
 
Dus, wees erbij op :  

Donderdag 13 november 2025 om 20 uur 
Conferentiezaal - Parochielokalen, Markt 28A, 

Sint-Katelijne-Waver. 
 
Toegangsprijs per persoon :  
15 Euro, 10 Euro voor leden van het Davidsfonds, 
8 Euro tot 21 jaar ! 
 
Liefst vooraf inschrijven bij uw bestuurslid of per 
e-brief : davidsfondsskwr@gmail.com  
en met betaling op rek. BE71 4165 3028 7169 van 
Davidsfonds St. Katelijne Waver, vermeld : “Naam 
– aantal personen – Nacht van de Geschiedenis 
 
Met vriendelijk groeten, namens het bestuur van het Davidsfonds 
 
 Inge en Tom De Mulder   015/ 55.80.23 
 Jan Vander Kuylen,   015/ 55.23.19 

 
Frans I van Oostenrijk en Napoleon  

Austerlitz 5 dec 1805 “Drie keizersslag” 
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