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 Donderdag 26 okt 2023 om 20 u. 
 

21ste Nacht van de geschiedenis 

 

1798, Guillotine of Kogel 
De Boerenkrijg in de Nederlanden – 

lezing François Van Gehuchten 
 
De Boerenkrijg was een korte opstand in 1798 tegen het Franse gezag in de Zuidelijke 

Nederlanden. Hoewel het een zware nederlaag werd, nam de 
revolte in de traditionele geschiedschrijving mythische proporties 
aan : de Boerenkrijg werd geromantiseerd als een belangrijke 
gebeurtenis in de Belgische natievorming en vervolgens in de 
Vlaamse ontvoogdingsstrijd. 
Streed de bevolking werkelijk ‘Voor Outer en Heerd’, voor 
godsdienstvrijheid, voor het Ancien Régime tegen de moderne 
hervormingen of tegen de opgelegde dienstplicht ? Wat was het doel 
? De Franse Republiek weg, maar wat dan ? De arend van 
Oostenrijk, de Brabantse driekleur of de kleuren van Oranje ? Werd 
er ‘Leve België’ geroepen of ‘Voor het oude Nederland’ ?  
François Van Gehuchten gaat na waarom onze voorouders, 
voornamelijk boeren, plots krijgers werden. Daarbij zoomt hij ook in 
op de lokale gebeurtenissen.  

 
Spreker François Van Gehuchten is historicus en publiceerde eerder 
een drieledig werk over de Limburgse bokkenrijders. Nadien 
bestudeerde hij vier jaar het ongenoegen tijdens het Directoire 
(1795-1799), toen ook de criminaliteit een recordhoogte bereikte.  
In 2019 resulteerde dit in de publicatie : Liever de Kogel of de 
Guillotine. De Boerenkrijg in de Nederlanden.  
 
We krijgen een boeiend relaas rond de periode van 12 oktober 1798 
tot 5 december 1798.  
 
Dus, wees erbij op :  

Donderdag 26 oktober 2023 om 20 uur 

Conferentiezaal - Parochielokalen, Markt 28A, Sint-Katelijne-Waver. 
 
Toegangsprijs per persoon :  
10 Euro voor lidgezinnen.  12 Euro voor anderen.  
  jonge lieden tot 21 jaar krijgen – 5 euro korting  
 
Liefst vooraf inschrijven bij uw bestuurslid of per e-brief : davidsfondsskwr@gmail.com of per 
contactformulier op https://sint-katelijne-waver.davidsfonds.be  en met betaling op rek. BE71 
4165 3028 7169 van Davidsfonds St. Katelijne Waver, vermeld : “Naam – aantal personen – 
Nacht van de Geschiedenis 
 
Met vriendelijk groeten, namens het bestuur van het Davidsfonds 
 
 Inge en Tom De Mulder   015/ 55.80.23 
 Jan Vander Kuylen,   015/ 55.23.19 
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